
Koloniale wandeling Koudum:  De zee en het land roept 
 
 
 

 
 
 
 
Begin- en eindpunt: de Martini kerk, Smitsweg 2 in het centrum van Koudum 
Lengte: 9 kilometer 
Parkeren: bij de Martini kerk 
Openbaar vervoer: neem op station Workum bus 544 (een keer in het uur) naar bushalte 
centrum Koudum, vlakbij de Martini kerk 
Horeca: diversen in Koudum, de Pianoman (aanbevolen) 
 
Deze wandeling voert langs een zeeheld die nu te boek staat als koloniale veroveraar, 
een welbespraakte predikant die zich aansloot bij de NSB en een vooraanstaand lid werd 
van deze organisatie en kapiteins van de koopvaardij die de wereldzeeën bevoeren. De 
NSB-er deed Indië aan om het gedachtengoed van de NSB aan de man te brengen. De 
koopvaardij kapiteins voeren op Zuid-Afrika  en Japan. Een van hen bouwde een 
handelsimperium op in Japan en bezat ook een koFieplantage op Oost -Java. 
 
Route 
 

1. Op nummer 2 van de Smitsweg staat de Hervormde Martini kerk uit 1857 
gebouwd op de fundamenten van een vroegere kerk in de 17de eeuw. Gerrit van 
Duyl (1888-1952) geboren in Koudum zal gedoopt zijn in deze kerk. Hij studeerde 
theologie in Utrecht en werd later predikant. Heeft niet in Koudum gestaan.  

2. Loop vanaf de ingang van de kerk linksom naar de Jacob Binckesstraat. Jacob 
Binckes (1637-1677) werd geboren in Koudum en stierf ver van huis in Tobago. Hij 



was zeeoWicier in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. Hij heeft twee 
missies in West-Indië in dienst van de Admiraliteit geleid en in meerdere 
zeeslagen gevochten. 

3. Sla aan het eind van de Jacobs Binckesstraat  rechts af en vervolgens linksaf de 
Tjalke van der Wal straat inlopen. Hier staat even verderop rechts de bushalte 
waar bus 544 ook stopt. Sla de eerste weg rechts in de Dammenseweg. Loop 
deze weg helemaal uit, loop onder een brug door, loop verder tot je  bij De Kuilart 
aankomt. Vanaf de Kuilart linksaf de Galamadammen op lopen. We bevinden ons 
nu op het Poelspaed, een wandelroute rond Koudum. 

4. Bij de T- splitsing rechts door het tunneltje onder de weg doorlopen. Loop 
rechtdoor het Poelspaed op (fietspad en Wknp 90 ) en volg dit pad langs de Morra 
en het Jan Broerskanaal. Na ongeveer 2,5 kilometer rechtsaf  Trochgeanspaed 
(Wknp 91). Dit pad komt uit op de Kerkhoflaan. Links van deze laan ligt de 
Algemene Begraafplaats van Koudum.  

5. De vader van Willem Pilgrom Dirk de WolW van Westerrode (1857-1904) was 
geneesheer in Koudum. Willem vertrok in 1878 naar Nederlands-Indië. Hij zette 
volkscredietbanken op Java op. Hij stierf in Weltevreden op Java en is daar ook 
begraven.  

6. Sla na de begraafplaats linksaf Wjukslach  (Wknp 92) in en loop door tot de 
Molenbuurt. Linksaf staat de Korenmolen De Vlijt. Leuk om even te kijken. Of sla 
rechtsaf de Molenbuurt in. Loop via de Snakke naar de Zwarteweg.  

7. Sla linksaf en neem de eerste straat rechts, Sta2onsweg. Aan de Sta2onsweg tussen 
nummer 2 tot en met 4 bevindt zich het Murk Lelszpad vernoemd naar de familie 
Murk Lelsz. Sla dit pad in. Op nummer 2 verschijnt  links het herbouwde huis van 
schipper en zeekapitein  Murk Lelsz (1749-1843). 

8. Murk Lels (1823-1898) zijn kleinzoon schopte het nog verder en behoort tot een van 
de eersten die handel wisten te drijven met Japan.  

9. Loop door naar de Hoofdstraat. Sla rechtsaf en loop weer terug naar de Martini kerk.  
Einde van deze koloniale wandeling.  

 


